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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  25 mei  2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Marina van der Zwaag 
Ouderling: dhr.  Martin Vooijs 
Diaken: dhr.  Arjan Wensink 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker  
Koster: dhr.  Anthonie Verwijs 
Videoteam: dhr.  Cees van der Zwaag 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
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Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangslied   221: 1 en 2 
 

1  Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
 
Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
V: God, wees ons licht, de onbegrijpelijke duisternis te boven 
A: HOUDT ONZE OGEN EN HART GERICHT OP DE WEG VAN JEZUS MESSIAS 
V: We groeten elkaar 
A: IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied   303:  1, 2 en 3 
 

1  Zonne en maan, 

water en wind, 

de bloem en het kind 

schiep onze God. 

Hemel en aard’ 
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heeft hij gemaakt. 

Schepper, wij willen U danken. 

Schepper, wij danken U. 

Schepper, wij prijzen U. 

Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

 

2  Jezus, Gods Zoon, 

leefde en stierf 

voor allen, voor ons. 

Hij leeft vandaag 

hier onder ons, 

hier onder ons. 

Jezus, wij willen U danken. 

Jezus, wij danken U. 

Jezus, wij prijzen U. 

Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 

3  Geest die ons troost, 

levend nabij, 

genezing en vuur. 

Adem van God, 

kracht onderweg 

dag in dag uit. 

Trooster, wij willen U danken 

Trooster, wij danken U. 

Trooster, wij prijzen U. 

Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
  
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen 
 
Voor de kinderen 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Eerste Schriftlezing   Jakobus 4: 11 en 12   (NBV21)   door de lector 



4 

 

 11   Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van 
een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de 
wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als 
rechter.  
12  Er is maar één wetgever en rechter: Hij die bij machte is te redden of in het 
verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? 
 
Zingen   Psalm 103: 1  
 

1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen Lied 148, uit Geroepen om te zingen (Prijs de Heer, mijn ziel): 

 
 
Voorganger: Hij vergeeft ons alle schuld, 
                        Hij geneest al het leed dat je lijdt;  
                         je leven koopt Hij vrij van het graf, 
                         Hij omringt je met liefde en goedheid. 
                         De Heer is barmhartig en genadig, 
                         Geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
 
Zingen   Lied 148, uit Geroepen om te zingen (Prijs de Heer, mijn ziel) 
 
Voorganger: Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
                        Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
                        Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
                        zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
                        De liefde van de Heer duurt eeuwig 
                        voor wie Hem aanbidden. 
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Zingen    Lied 148, uit Geroepen om te zingen   (Prijs de Heer, mijn ziel) 
 
Tweede Schriftlezing   Jakobus 4: 13 t/m 17   (NBV21)   door de lector 
13  Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. 
Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’  
14  U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar 
damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.  
15  U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen 
we dit of dat doen.’  
16  Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort 
trots is volkomen ongepast.  
17  Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. 
 
Zingen Psalm 103: 6 
 

6  De mens is aan het sterven prijs gegeven, 

gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 

en als een bloem die naar de zon zich keert, 

maar die ten prooi valt aan de barre winden, 

en knakt en sterft, en is niet meer te vinden 

Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 

 

Uitleg en verkondiging 

Meditatief orgelspel 

Zingen  Lied 315: 1 en 2 
 

1  Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 
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2  En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 1e collecte voor    Diaconie 
 2e collecte voor    Eredienst en Liturgie 
 3e collecte voor    Onderhoud kerken 
 
 
HEILIG AVONDMAAL 
 
Zingen Lied 221: 3 
 

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Nodiging: 
V: Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken, nodigt de Heer ons aan 
zijn maaltijd. 
 
Tafelgebed: 
V: De harten omhoog naar God 
A: ALS BLOEMEN IN DE ZON 
V: Dank de Heer, onze God 
A: WIJ WILLEN GOD DANKEN 
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Tafelgebed (Huub Oosterhuis, enkele aanpassingen en  “U” i.p.v. “Gij”): 
 
V: God, nu wij Uw goedheid mogen proeven 
past het ons U te danken 
U die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, domheid, 
drift, plezier, onzekerheid. 
U die ons denken peilt 
en ieder woord naar waarheid schat, 
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
U toetst ons hart en U bent groter dan ons hart; 
op elk van ons houdt U uw oog gericht; 
 
Allen: 
EN NIEMAND OF HIJ HEEFT EEN NAAM BIJ U, 
EN NIEMAND VALT OF HIJ VALT IN UW HANDEN, 
EN NIEMAND LEEFT OF HIJ LEEFT NAAR U TOE. 
 
V: Maar nooit heeft iemand U gezien. 
In dit heelal bent U onhoorbaar. 
En diep in de aarde klinkt uw stem niet; 
en ook uit de hoogte niet, 
en niemand die de dood is in gegaan, 
keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 
U alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
Maar soms herinneren wij ons een Naam, 
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht, 
Jezus van Nazareth, een Jodenman; 
in Hem zou uw genade zijn verschenen, 
Uw mildheid en Uw trouw; in Hem zou voorgoed, 
aan het licht gekomen zijn hoe U bestaat: 
weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
 
 
Hij was, zoals wij zouden willen zijn: 
een mens van God, een vriend, een licht, 
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een herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven; 
die in de laatste nacht dat Hij nog leefde, 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
en heeft gezegd: “neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
                                  zo zul je doen tot mijn gedachtenis.” 
Toen nam Hij ook de beker, en Hij zei: 

“Dit is het nieuwe verbond, dit is mijn bloed, 
 dat wordt vergoten tot vergeving van je zonden. 
 Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.” 
 

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood, 
en delen het met elkaar: 
om goed te weten wat ons te wachten staat, 
als wij léven, hem achterna. 
 
Allen: 
EN NIEMAND OF HIJ HEEFT EEN NAAM BIJ U, 
EN NIEMAND VALT OF HIJ VALT IN UW HANDEN, 
EN NIEMAND LEEFT OF HIJ LEEFT NAAR U TOE. 
 
Als U Hem hebt gered van de dood, 
God, als Hij dood en begraven, toch leeft bij U, 
redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu 
en maak ons nieuw, want waarom Híj wél, 
en waarom wij niet? Wij zijn toch ook mensen? Amen. 
 
Laten we bidden tot God, met de woorden dij Hij ons heeft geschonken:       
 
Allen: 
ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT, ……….. 
 
V: Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn. 
 
Wij vormen een kring rond de Avondmaalstafel, terwijl het orgel speelt 
 
Vredegroet 
 
Uitdelingswoorden: 
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V: Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
    Neemt, eet, gedenkt en gelooft. 
 
Tijdens de rondgang van brood luisteren we naar orgelmuziek 
 
V: Het bloed van Christus, vrucht van de wijnstok. 
    Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft. 
 
Tijdens de rondgang van wijn & druivensap luisteren we naar orgelmuziek 
 
Dankgebed na de maaltijd 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 792: 1, 2, 3 en 4 
 

1  Kom, God, en schrijf uw eigen naam 

als licht over ons uit! 

De naam, die, dag en nacht vooraan, 

de hoogste weg wijst om te gaan, 

de naam die liefde luidt! 

 

2  O God, die al uw liefde hecht 

aan wie van liefde leeft, 

omvat de trouw hier toegezegd. 

Dat Gij uw zegen op ons legt, 

uw vrede aan ons geeft! 

 

3  Verlaat niet, wat uw hand begon, 

o God, ontbreek ons niet! 

Straal in ons leven als de zon, 

Gij, van de liefde zelf de bron, 

de adem van ons lied! 
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4  Laat zonneklaar te lezen zijn 

uw beeld, in ons geprent! 

Gij komt en schenkt de beste wijn 

waar wij elkaar tot zegen zijn, 

tot liefde voorbestemd. 

 
Zegen, gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Hemelvaartsdag Donderdag 29 mei  2025 om 10.00 uur  in de Martinuskerk te 
Halsteren. In deze dienst gaat ds. Marina van der Zwaag voor. 
Zondag 1 juni 2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren  
In deze dienst gaat ds. H.J. Inkelaar voor. 
 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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